
Themadag 'Effectieve Begeleiding van Eritrese Vluchtelingen’
17 juni 2024 in het Kontakt der Kontinenten, Soesterberg

Programma 

09.30 uur Inloop, koffie, thee

10.00 uur Welkom en toelichting programma

10.15 uur Inleiding door Saron Tesfanuhey

10.45 uur Koffie/thee + naar de zalen

11.00 uur Workshopronde 1

12.15 uur Lunch

13.30 uur Workshopronde 2

14.45 uur Pauze

15.00 uur Workshopronde 3

16.15 uur Einde workshopronde 3

16.30 uur Afsluiting themadag

17.00 uur Einde themadag

Saron Tesfahuney - Inleiding
Saron is kunstenaar, door middel van haar kunst bouwt zij bruggen tussen de eurocentrische
blik en de afrocentrisch blik. Geboren en getogen in Eritrea, haalt zij haar inspiratie uit haar 
cultuur en traditie. Inmiddels woont zij alweer 11 jaar in Nederland. In haar inleiding tijdens 
de themadag zal Saron het hebben over de belangrijke rol van haar moeder in haar leven. 
Haar heldin, die ervoor gezorgd heeft dat ze haar kunstopleiding af kon ronden, maar die in 
de ogen van het Nederlandse systeem nutteloos is, omdat ze nog niet goed Nederlands 
spreekt en geen werk heeft. 

Bet-El Telkemariam – workshop ‘de positie van vrouwen’ 
Bet-El Teklemariam is geboren in Asmara, Ethiopië, vluchtte in de vroege jaren '80 naar 
Duitsland. Ze woont in Rotterdam met haar Nederlands/Eritrese echtgenoot en vier kinderen.
Na haar afstuderen als sociaal pedagoge in Duitsland, werkte Bet-El in de Duitse jeugdzorg 
en begeleidde ze migranten in de psychiatrie. Sinds haar aankomst in Nederland in 2000, 
ondersteunt Bet-El Eritrese vluchtelingen en statushouders bij hun integratie in de 
samenleving Haar filosofie "Beter voorkomen dan genezen" vormt de basis van haar aanpak.
Van daaruit zal ze een workshop geven over de positie van vrouwen in de Eritrese cultuur. 
Bet-El’s inzet richt zich op het bevorderen van effectieve integratie en het overbruggen van 
culturele kloven voor deze gemeenschap.

Jordi Lassooy – workshop ‘gezondheid en trauma’ 
Yordi Lassooy-Tekle werkt al jaren als interculturele mediator, adviseur en trainer op het 
gebied van D&I, integratie en participatie in het breedste zin van het woord.
Vanuit haar eigen integratie ervaring en de behoefte van haar achterban heeft ze de 



organisatie Migration Inc. (voorheen Cultuur in Harmonie) opgericht, om de culturele 
verschillen te overbruggen, begrip en verbinding in de samenleving te versterken en de 
nieuwkomers wegwijs te maken in de Nederlandse samenleving. Dat doet ze d.m.v. 
voorlichting en trainingen over verschillende onderwerpen die het draagvlak kunnen 
versterken. Om inburgering en participatie te laten slagen, kun je niet om (mentale) 
gezondheid heen!

Binyam Andebrehan – workshop ‘Eritreeërs in Nederland: vluchten, maar niet landen’ 
(Mr. Drs.) Binyam Andebrhan is jurist en bestuurskundige. Hij heeft gewerkt bij 
Vluchtelingenwerk Nederland en bij meerdere Welzijnsorganisaties. Nu is hij werkzaam bij 
stichting Nieuwlander als directeur.
Binyam heeft zich beroepsmatig altijd beziggehouden met de ontwikkelingen in Eritrea. Hij 
heeft een scriptie geschreven over de afscheiding van Eritrea van Ethiopië; heeft 
meegewerkt aan de Grondwet van Eritrea; is bij VluchtelingenWerk aandachtfunctionaris 
geweest voor vluchtelingen uit Eritrea; en bij Nieuwlander traint en begeleidt hij vluchtelingen
uit Eritrea.

Samuel Tekeste – workshop ‘de lange arm van het regime’ 
Samuel Tekeste vluchtte op jonge leeftijd samen met zijn ouders naar Nederland. Sindsdien 
blijft hij slalommen tussen zowel de Nederlandse als de Eritrese cultuur, hij brengt complexe 
situaties luchtig in beeld zonder afbreuk te doen aan de realiteit.

Daniel Grmazion – workshop ‘arbeidsparticipatie’ 
Grmazion is de afgelopen 10 jaar actief in het asiel & migratie domein en heeft daar 
verschillende rollen vervuld.
Verschillende trainingen die gericht zijn op zelfredzaamheid en stappen maken binnen de 
participatieladder hebben Grmazion de afgelopen jaren door het hele land gedreven. 
Zijn expertise en opgedane ervaringen worden in deze workshop gedeeld. Er worden 
handvatten gegeven en casussen besproken. De deelnemers krijgen meer inzicht in de 
nuances die het verschil kunnen maken door zaken cultuur sensitief te benaderen en aan te 
pakken. 

Habtom Yohannes – workshop ‘Eritreeërs en religie’
Drs. Habtom Yohannes heeft verschillende studies gedaan in Nederland, waaronder 
journalistiek en ontwikkelingsstudies, en is werkzaam bij o.a. IKON, NCRV/KRO en bij de EO
in diverse journalistieke functies. Hij schrijft ook voor diverse (inter)nationale bladen. Nu doet 
hij ook onderzoek aan de Radboud Universiteit naar de Ethiopische en Eritrese Orthodox 
Tewahdo Kerken in Europa tussen 1970 - 2020, als een onderdeel van een groter project 
"Rewerting Global Orthodoxy: Oriental Churches in Europe." Verder wordt hij als expert 
gevraagd over de Hoorn van Afrika, en het bijzonder Eritrea & Ethiopië. 


